
 

76e anniversaire de la commémoration du raid de Wassenaar par les six 
commandos fusiliers-marins aux ordres du capitaine Trépel (27 février 2020) 

Discours prononcé par Luis Vassy, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

Seul le prononcé fait foi 

 
Mijnheer de Burgemeester van Wassenaar,  
Mijnheren Generaals, 
Mijnheren oudstrijders,  
Voorzitters en leden van verenigingen,  
Mijnheren officieren,  
Dames en heren,  
Beste allemaal, 
 
Zes en zeventig jaar geleden kwamen er zes Franse marine commando’s naar de stranden 
van Wassenaar om er een sabotagemissie tegen de vijand uit te voeren.  
 
Zoals miljoenen anderen hebben zij hun leven opgeofferd voor het verslaan van een vijand 
wiens wrede daden nog steeds rondspoken in ons bewustzijn. Een vijand die zoveel landen 
tot slachtoffer heeft gemaakt en vele misdaden heeft begaan. 
 
Deze zes marine commando’s zijn het toonbeeld van onze mensheid. Zij zijn gesneuveld met 
moed en eer, terwijl anderen op hetzelfde moment de jacht en uitroeiing van kinderen, 
vrouwen en mannen organiseerden. De Fransen van het commando Trépel zijn hier 
omgekomen op acht en twintig februari bij zonsopgang. Slechts drie dagen eerder, op vijf en 
twintig februari, werden achthonderd elf Joden gedeporteerd van Westerbork naar 
Theresienstadt. Drie dagen later, op drie maart, werden zevenhonderd twee en vijftig Joden 
naar Auschwitz getransporteerd.  
 
Wij komen hier jaarlijks bijeen voor de nagedachtenis aan deze zes mannen, en tevens voor 
het prijzen van hun uitmuntende kwaliteiten. Zij waren zich bewust van hun gevaarlijke 
missie toen zij eraan begonnen. Het is hun voorbeeld van zelfopoffering dat wij hier 
gedenken, het antwoord op de lafheid van misdadigers.  
 
In de nacht van zeven en twintig op acht en twintig februari, bereiken deze zes marine 
commando’s van de Forces françaises libres vanuit Engeland het strand van Wassenaar. 



Kapitein Charles Trépel stond aan het hoofd van deze expeditie. Het doel van hun missie was 
het verzamelen van inlichtingen over de « Atlantikwall », evenals over de eventuele 
aanwezigheid van geheime wapens. Niemand van het commando keerde terug van deze 
missie. 
 
Geconfronteerd met het kwaad, en om Frankrijk en Europa te redden, besloten deze 
mannen te dienen in gevaarlijke missies. Niets verplichtte hen hiertoe. Zij waren vrijwillig in 
dienst van een ideaal van vrijheid en vrede.  
 
Wij kunnen er alleen maar van dromen om in de buurt van dit soort mannen te komen. Het 
eerbetoon dat wij hen brengen strekt zich via hen uit naar al hun wapenkameraden.   
 
Uit de slagvelden van de Tweede Wereldoorlog is een wapenbroederschap ontstaan tussen 
Nederland en Frankrijk. Vanaf mei negentien honderd veertig streden de Fransen in Zeeland 
en in Brabant op Nederlands grondgebied in een vergeefse poging de opmars van de 
vijandelijke legers tegen te houden. Van de drie duizend Fransen die deelnamen aan de 
gevechten van Walcheren, zijn er zeshonderd gesneuveld. In negentien honderd vier en 
veertig, met de gevechten van de Prinses Irene Brigade in Normandië, waren het de 
Nederlanders die onze grond verdedigden. En terwijl de Franse commando’s hier in 
Wassenaar en in Zeeland de strijd aangingen, waren onze manschappen in negentien 
honderd vier en veertig ook aanwezig bij de bevrijding van Vlissingen.   
 
Tevens zijn er zevenhonderd Franse SAS parachutisten boven Drenthe gesprongen op zeven 
april negentien honderd vijf en veertig tijdens Operatie Amherst. 
 
Ter nagedachtenis aan deze soldaten die zij aan zij hebben gevochten voor de vrijheid van 
Europa, moet onze broederschap verder worden versterkt. Sinds negentien honderd vijf en 
veertig zetten onze twee landen zich samen in voor de vrede in de wereld: in Korea, Libanon, 
voormalig Joegoslavië, in Afghanistan en in Mali. Vandaag de dag versterkt onze militaire 
samenwerking zich in de Antillen evenals in de Golf regio waar het fregat de Ruyter zich net 
heeft aangesloten bij de door Frankrijk gelanceerde marinemissie.  
  
Verdediging mag niet het voorrecht van dictators zijn. Onze democratieën, onze goede wil, 
moeten zich wapenen voor het algemeen belang. 
 
Als zij samenwerken, kunnen zij onze wereld veiliger en stabieler maken. 
 
Deze samenwerking rust op mannen en vrouwen naar het voorbeeld van de twee militairen 
die vandaag een decoratie krijgen. De uitreiking van de Nationale Defensie medaille erkent 
de uitstekende diensten die zij geleverd hebben in Kidal, Mali. 
  
Tenslotte wil ik de Nederlandse autoriteiten bedanken voor hun inzet, te beginnen met 
mijnheer de Burgemeester, en de aanwezige verenigingen. Dankzij hun inspanningen is het 
elk jaar mogelijk om deze herdenkingsceremonie te houden en een welverdiend eerbetoon 
te brengen aan zes Franse helden.  
 
Dank u voor uw aandacht./. 



 
Monsieur le Maire de Wassenaar,  
Messieurs les généraux, 
Messieurs les anciens combattants,  
Mesdames et Messieurs les responsables et membres d’associations,  
Messieurs les officiers généraux,  
Mesdames et Messieurs, Chers amis,  

 
 
Il y a 76 ans, six fusiliers-marins commandos français se rendaient sur les plages de 
Wassenaar pour y mener une mission de sabotage contre l’ennemi.  
 
Comme des millions d’autres, ils ont fait le sacrifice de leur vie, avec la volonté de vaincre un 
ennemi dont les actes barbares hantent encore nos consciences. Un ennemi qui avait asservi 
tant de pays et commis tant de crimes. 
 
Ces six hommes sont la part de lumière de notre humanité commune. Ils sont tombés avec 
courage et honneur, tandis que d’autres hommes, au même moment, organisaient la traque 
et l’extermination de d’enfants, de femmes et d’hommes. Les Français du commando Trépel 
sont tombés ici même le 28 février à l’aube. Trois jours plus tôt seulement, le 25 février, 811 
Juifs étaient déportés de Westerbork vers Theresienstadt et trois jours plus tard, le 3 mars, 
752 autres étaient emportés vers Auschwitz. 
 
Si nous nous réunissons chaque année en mémoire de ces six hommes, c’est aussi pour 
célébrer les qualités exceptionnelles de ces hommes qui savaient leur mission périlleuse 
lorsqu’ils l’ont entamée. C’est leur exemple d’abnégation que nous célébrons aussi, car il est 
la réponse à la lâcheté des criminels. 
 
Dans la nuit du 27 au 28 février, ces six commandos marine des Forces françaises libres, 
débarquèrent en effet sur la plage de Wassenaar, venus d’Angleterre. Le Capitaine Charles 
Trépel se trouvait à la tête de cette expédition. Leur mission était de recueillir des 
renseignements sur « le mur de l’Atlantique », ainsi que sur la présence éventuelle d’armes 
secrètes. De ce raid, aucun commando ne revint.  
 
Face au mal, et pour sauver la France et l’Europe, ils ont choisi de servir dans les missions les 
plus dangereuses. Rien ne les y obligeait. Ils étaient engagés volontaires au service d’un idéal 
de liberté et de paix. 
 
Nous ne pouvons que rêver de nous rapprocher de tels hommes. L’hommage que nous leur 
rendons s’étend à travers eux à tous leurs compagnons d’armes.  
 
Des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, une fraternité d'armes est née entre 
les Pays-Bas et la France. Dès le mois de mai 1940 en Zélande et dans le Brabant les Français 
vinrent combattre sur le sol des Pays-Bas pour tenter, hélas sans succès, d’interrompre 
l’avancée des armées ennemies. Sur les 3.000 Français qui ont pris part aux combats de 
Walcheren, 600 sont tombés. En 1944 avec les combats de la brigade Princesse Irène en 



Normandie, ce sont les Néerlandais qui sont venus défendre notre sol. Et tandis que les 
commandos français menaient des raids à Wassenaar et en Zélande, nos hommes étaient 
également présents en 1944 pour la libération de Flessingue.  
 
Enfin, 700 parachutistes SAS français ont sauté en Drenthe le 7 avril 1945 lors de l’opération 
Amherst.  
 
En mémoire de ces soldats qui ont combattu côte à côte pour la liberté de l'Europe, notre 
fraternité doit continuer à être renforcée.  Depuis 1945, nos deux pays se sont engagés 
ensemble pour la paix dans le monde : en Corée, au Liban, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan 
et au Mali. Aujourd'hui, notre coopération militaire se renforce dans les Antilles comme dans 
le Golfe où la frégate de Ruyter vient de rejoindre la mission navale lancée par la France. 
 
La défense ne doit pas être l’apanage des dictateurs. Nos démocraties, nos puissances de 
bonne volonté doivent s’armer pour le bien commun.  
 
Si elles travaillent ensemble, elles peuvent rendre notre monde plus sûr et plus stable. 
 
Cette coopération repose sur des hommes et des femmes, à l’image des deux décorés de ce 
jour. La remise de la médaille de la Défense Nationale salue leurs éminents services rendus à 
Kidal, au Mali. 
  
Je tiens enfin à remercier chaleureusement les autorités néerlandaises, à commencer par M. 
le Maire et les associations présentes pour leurs efforts qui, chaque année, permettent de 
tenir cette cérémonie du souvenir et de rendre un hommage mérité à six héros français.  
 
Je vous remercie de votre attention./. 
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